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Lending door hisschop Lode

Beste tochtgenoot

gedurende twee jaar willen we in ons bisdom nadenken over de funda-
menten en de betekenis van het doopsel. We starten dit werkjaar bij ons-
zelf. Wat betekent het sacrament van het doopsel? Wat betekent het te
leven als gedoopte? Welke zending heeft het doopsel mij gegeven en hoe
beleef ik die?

‘Starten bij onszelf’ kan de indruk wekken dat we ons als Kerk weer terug-
plooien op onszelf. Niets is minder waar. Precies door terug te keren naar
de fundamenten en naar de bron, kunnen we in één beweging het levende
water voelen stromen en zullen we vruchtbaar kunnen zijn voor anderen.

Het doopproject in ons bisdom valt samen met de start van het synodale
proces waarmee paus Franciscus de bisschoppensynode van oktober 2023
wereldwijd wil voorbereiden. Dat komt goed uit. Het hoeft dus helemaal
niet iets te zijn wat er ook nog eens bijkomt! Het project Leven vanuit de
doop en het verkennen van de synodale weg moeten nauw met elkaar
verbonden blijven. Als wij niet goed beseffen wat het betekent als christen
gedoopt te zijn, ontaardt de synodale weg al viug

in een pure strategie om het eigen gelijk te halen.

Het doopsel is het vertrekpunt om te begrijpen

hoe de synodale weg verloopt als een weg

van onderscheiding in de Geest. De synodale

weg is immers de weg van gedoopten. Wie

niet weet dat hij in het doopsel de

Geest ontvangen heeft, kan ook de &

synodale weg niet bewandelen

zoals het hoort. Dat geldt niet

alleen voor ons als persoon,

maar ook voor de Kerk- 3

gemeenschap in al haar ge-

ledingen. '




Door ons doopsel worden we kind van God en maken we deel uit van een
nieuwe familie: de familie van de Kerk, de gemeenschap van de christen-
gelovigen. Dat is geen overtrokken fantasie of iets sentimenteels. Het gaat
integendeel om iets fundamenteels. We worden ‘huisgenoten van God',
zegt Paulus (Ef 2,19). Dat is het goede nieuws, de kern van het Evangelie.
Wat dat concreet betekent voor ons vandaag, dat willen we samen ont-
dekken. Het tochtboek dat hier voor je ligt, zal je daarin helpen. We zijn
tenslotte tochtgenoten, kinderen van dezelfde Vader. Of we nu in de pa-
rochieploeg zitten, als vrijgestelde voor de Kerk werken of eerder
zoekend zijn, of we nu deel uitmaken van een religieuze gemeenschap,
een gezinsgroep, een Jokri-werking, een Bijbelgroep, of we nu in een zorg-
instelling verblijven of voluit in het actieve leven staan: de uitnodiging om als
gedoopte op weg te gaan geldt ons allen.

lk gaf mijn visietekst uit 2021 als titel Samen Kerk opbouwen vanuit de Geest.
Ik ben heel blij met dit pastorale project over het doopsel. Ik hoop en ver-
trouw er op dat deze herbronning ons nieuwe moed zal schenken om met
de dynamiek en de vreugde van de Geest steeds opnieuw onze Kerk op te
bouwen. Het zal ons leven en dat van anderen vruchtbaar maken.

Ik kijk er naar uit om samen met jou op weg te gaan.

AV
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Ten geleide

Beste mede-gedoopte,

het boekje dat je vasthoudt is een tochtboek. Het is dus bedoeld als onder-
steuning voor onderweg. Die weg is begonnen bij onze doop. De meesten
onder ons hebben dat moment niet bewust meegemaakt en er jaren over
gedaan om er enig besef van te krijgen. Dat geeft niet: in een sacrament is
het allereerst God die iets aan ons doet. We zijn bij onze doop voorgoed
en op innige wijze verbonden met Jezus Christus. Gods Geest is in ons
komen wonen, als in een tempel (vgl. | Kor 3,16).

De tocht geeft dus pas onderweg zijn diepere betekenis prijs. Dat lees je
in dit boekje onder meer in het getuigenis van Edith uit Kaprijke. Zij ver-
woordt hoe ze, hoewel gedoopt en gevormd in een door en door chris-
telijke cultuur, pas als volwassen vrouw de weg van het persoonlijke geloof
is beginnen gaan. Dat is vaak ook onze weg. En nu we in het bisdom Gent
een klein jaar lang de tijd nemen om de betekenis van onze eigen doop te
verkennen — en in een tweede jaar de dooppastoraal — is dat opnieuw een
kans.We lichten even toe hoe dat in zijn werk gaat.

Het gaat om een parcours dat aanvangt bij het begin van de advent en
eindigt met Pinksteren - nu ja, echt eindigen doet het natuurlijk nooit.
We sluiten voor onze bezinning op de doop dus aan bij het liturgisch jaar
en meer specifiek bij het vieren op zondag. Dat is een manier van doen die
al bestaat sinds de vroege Kerk.

Zoals elke andere tocht vraagt ook dit traject een goede, persoonlijke
voorbereiding. Daarom voorzien we een voorafgaande stap ‘je klaar-
maken’, kort voor de advent begint. Zo komen we in totaal uit op acht
stappen of impulsen.

Wie zijn ‘we’? De bisschop schrijft het in zijn zendingswoord: hopelijk
zoveel mogelijk christenen, in de parochies, maar ook bijvoorbeeld in ge-
meenschappen en zorginstellingen. Allen kunnen we aansluiten bij wat
volwassen doopleerlingen meemaken wanneer zij zich voorbereiden op

13



het ontvangen van de initiatiesacramenten. Ook wij zijn en blijven immers
leerlingen in het geloof.

Er staan in dit boekje mogelijkheden voor gemeenschapscatechese, dit wil
zeggen uitwisseling in groep, maar er zijn ook impulsen voor persoonlijk
gebruik (lectuur; gebed, overweging, bezoek aan de website ...). Het is
onze hoop dat die twee gecombineerd worden. Helemaal alleen op weg
gaan is namelijk lastig. Maar omgekeerd blijft veel aan de oppervlakte han-
gen als er nooit eens een moment van persoonlijke toe-eigening is, van
stilte en gebed.

Kleine logo's helpen je om te zien wat de bedoeling is. Tegelijk zijn die
logootjes ook wel relatief: elementen voor uitwisseling in groep kunnen
soms ook persoonlijk verwerkt worden of omgekeerd.

) om samen te doen

0
L)
om zelf te lezen, als je meer toelichting zoekt

om alleen te verwerken

om alleen of samen te bidden

Het is trouwens niet alles of niets! Dit tochtboek doet een voorstel voor
een traject. Maar in de veertigdagentijd bijvoorbeeld zijn er voor de der
de, de vierde én de vijffde zondag suggesties voor een uitwisseling in de
parochie, terwijl het natuurlijk al mooi zou zijn als er één zo'n catechese
plaatsvindt en je de andere elementen thuis kan doornemen en verwerken.
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Op de kaft en in het boekje zijn nogal wat foto's verwerkt van iconen,
fresco’s om precies te zijn. Dat is niet toevallig. Terwijl bij de bisschop en
zijn medewerkers het voornemen rijpte voor een tweejarig doopproject,
werden in een kleine orthodoxe kerk in Gent prachtige fresco’s op de
muren aangebracht door iconograaf Joris Van Ael. Een van de hoofdthema’s
daaris ... inderdaad, de doop.VWe hebben dan de handen in elkaar geslagen
vanuit het besef dat dit een unieke samenloop van omstandigheden is. Het
werd een gelegenheid om samen te werken in een geest van oecumene,
van broederlijke ontmoeting tussen christenen uit verschillende Kerken.

Space for Grace heeft dit project ook om die reden willen steunen en subsi-
diéren, iets waar we heel erkentelijk voor zijn. We danken ook vader
Dominique Verbeke, de pastoor van de orthodoxe parochie van de
H. Apostel Andreas, om hieraan mee te werken en om ons de prachtige
foto's van Jean-Pierre Vanhopplinus ter beschikking te stellen.

Goed om weten: er is meer dan dit tochtboek. Op de website
www.levenvanuitdedoop.be vind je als begeleider of inrichter meer
practica en achtergrond. Maar voor iede een biedt die website ook extra’s:
korte interviews, berichten over hoe het met het doopproject loopt in

jullie parochie, aankondigingen van initiatieven, enz.

Hiermee heb je de nodige informatie om op weg te gaan. Dit boekje is
maar een bescheiden handreiking: de echte gangmaker is Gods Geest.

Goeie tocht!
het team van CCV in het bisdom Gent

Met dank aan alle mensen die met hun advies en hulp bijgedragen
hebben aan dit project.
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